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Lezing: Johannes 20 

Verkondiging 

Ik weet niet hoe het met jullie is maar ik bin hjoed net hielendal by de tiid. 

Ik heb het gevoel dat ik achterloop omdat vannacht de klok vooruit gezet is… 

Een simpele handeling maar mijn bio-ritme kon het zo snel niet bijbenen 

en ik zou het liefst de klok terugzetten….. 

Opstaan…. riep de wekker maar mijn gevoel zei: “Het is te vroeg, het gaat te snel” 

en terwijl het nu tijd is voor de befaamde pepermunten, verlang ik naar een ontbijt. 

De tijd is mij vooruit. 

Dat is niet alleen het gevoel bij de wisseling van winter- naar zomertijd  

maar ook dat van de Paasmorgen… 

Want deze nacht heeft God de klok verzet. 

De Heer is waarlijk opgestaan… Sta op en volg Hem… 

Maar dit gaat de vrienden van Jezus te snel want Zijn dood heeft hun leven stil gezet… 

Dat doet de dood altijd, evenals ernstige ziekte, nare berichten of een ramp. 

Voor je gevoel staat alles stil maar het rare is dat in werkelijkheid de wereld gewoon 

doordraait:  Mensen lachen, bloemen bloeien, vogels zingen. 

Er wordt geroepen: Kom sta op, het is tijd om verder te gaan, tijd om vooruit te kijken, 

tijd om te leven..… 

Ach… je zou wel willen  maar het gaat te snel. 

 

In de Paasnacht liet God Zijn zomertijd aanbreken: 

Maar dan blijkt dat God onze tijd té ver vooruit is, want niemand kan het echt geloven. 

Nou ja, goed, Johannes wél, tenminste zo verhaalt hij het zelf 

maar bij de andere evangelisten is hij, net als iedereen, in grote verwarring. 

 

Pasen….is voor velen ongelooflijk, zeker in onze tijd waarin voor veel mensen geloven uit de 

tijd is. 

Als ze al opstaan, is het niet om naar de hof van Arimathea te gaan maar naar huis- tuin- of 

Keukenhof. 

Ze kiezen eieren voor hun geld want beter een half ei  dan een leeg graf 

Pasen als vruchtbaarheidsfeest. ’t Is bij de konijnen, ik bedoel bij de hazen af. 

 

God liet Zijn zomertijd aanbreken en iedereen is in verwarring 

Neem nou Maria; alle engelen ten spijt kan ze het niet geloven. 

Het graf is leeg maar leger nog is haar gevoel. 

Jezus leeft maar het doet Maria niet opleven. 

De Heer is opgestaan maar Maria,  te dodelijk verlamd,  kan nog niet opstaan. 

 



Maar, dat is nou het mooie van Pasen. 

Ook al is Christus in het opstaan onze tijd vooruit en lijkt niemand Hem te kunnen volgen, 

Hij wacht op wie het niet kunnen bijbenen want Hij blijft in de buurt van het graf, 

de plek waar mensen komen met hun verdriet. 

Hij blijft in de buurt van mensen die het licht niet kunnen zien en nog niet kunnen opstaan. 

Hij staat achter hen… 

 

“Vrouw, wie zoek je?” 

Maria keert zich om én…… nee…. ze herkent Jezus nog niet maar ziet ‘m aan voor de 

tuinman en keert Hem de rug toe. 

“Maria…” 

Bij het horen van haar naam, keert Maria zich opnieuw om én herkent de Levende. 

Toen stond ze op en geloofde. 

 

Een mens moet zich soms heel wat keren omkeren voor je de Levende herkent. 

Je moet soms heel wat keren liggen draaien en woelen in je bed voordat je echt kunt 

opstaan. 

Want opstaan is geen eitje, het is een heidens, nee het is een hemels karwei 

omdat God in de buurt blijft. 

Christus staat op… Halleluja….  

maar het wordt pas echt helemaal Pasen als ook wij kunnen opstaan, 

opstaan uit wat ons verlamt: 

ons verdriet, onze angsten, depressiviteit, jaloersheid, 

ja uit alles wat écht leven verhindert. 

Maar het is ook opstaan tegen alles waardoor ánderen geen leven hebben: onrecht, 

liefdeloosheid, discriminatie. 

We worden opgewekt  om de klok te verzetten en over te gaan naar Gods zomertijd,  

Zijn koninkrijk waar ieder mens leven heeft. 

 

En wie dit allemaal te snel gaat omdat je nog te moedeloos, te hopeloos, te verdrietig bent, 

mag je geloven dat God in de buurt is, de tijd neemt, op je wacht  

én  je meeneemt de tijd door te komen totdat je opstaat, in dit leven  

en tenslotte na dit leven. 

Want opstaan……dat zullen we. 

Amen 

 

 


